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vele tienduizenden herdachten andré hazes,  
op 27 september 2004 in de amsterdamse arena

Omdat een ex-werknemer zijn non-concurrentiebeding had overtre-
den, stond ik mijn cliënte bij in een kort geding. Een paar dagen voor de

zitting vroeg ze mij of zij naar de zitting een vriendin mocht meenemen, die
helderziende was. Ik antwoordde dat dat geen probleem was wanneer mijn 

cliënte zich daar prettig bij zou voelen.
Nog voor de zitting had de helderziende mijn cliënte verteld dat ze ‘uit de kaarten’
had kunnen opmaken dat de zaak er voor mijn cliënte goed voorstond. Het vonnis
zou binnen twee weken gewezen worden, volgens de helderziende op een dinsdag,

acht dagen later.
Op de desbetreffende dinsdag had ik nog niets van de rechtbank ontvangen. De
volgende ochtend trof ik bij de post het vonnis aan, dat inderdaad op de dinsdag

ervoor was gewezen. En de helderziende had ook goed gezien dat de zaak voor 
mijn cliënte goed zou verlopen.

Wat nu? Moet ik nu toch geloven in wichelaars en waarzeggers?

Yvette van Gemerden

Helder zien


